
Hoog Catharijne 

(in het vooronder van Nederland) 

waar kinderwagenmachinistes rangeren, 
boodschappenjongens roes brengen aan de ontspoorden, 
waar voorbijgangers passagiers worden, 
gedwee in treinen verdwijnen 

waar kassa’s hun tong uitsteken 
naar hosties van nikkel 
waar het ruikt naar patat en eenzaam schoeisel 
waar niemand blijft en alles weggorgelt 

waar dode dingen wachten op verrijzenis 
(slappe broekjes op bolle billen, kuise kranten 
op borende blikken en vette vingers) 
waar snoep overnacht in glazen graven 

waar de meisjes schrijden en de jongens struikelen 
waar nagels worden aangescherpt, haren verlengd 
en sleutels verdubbeld, waar horloges elkaar achtervolgen 

Waar damesgeuren en herenmode hunkeren 
Naar huid, softijs doolt tussen losse tanden, 
Dead Sea Cosmetics op weefsel drijft 

Waar 101 soorten bonbons voor de halve prijs 
En Ballast bedtextiel zachter dan ooit, 
Waar speelgoedpaleis, kantorenhart en stiltecentrum 
Doelgericht zoemen 

Daar zag ik haar  
Voorbijglijden, vernevelen 
In verloren tijd. 

Peter Drehmanns 

 


