
Hoog Catharijne 

Het is een hopeloos 
lopen en gokken op 
gangen, het is vaag 
en je verdwaalt en 
bent bang dat je de 
uitgang niet haalt 
voor sluiten. 

Het is druk en op 
goed geluk ga je 
met de massa mee, 
maar nee, je staat 
weer waar je niet 
moet wezen. 

Terug het labyrint  
in, overvallen door 
Déjà vu’s. ‘Dit heb ik 
al eens… ja net nog,  
verdomme’. 

Zij die zoeken zullen 
vinden, wordt gezegd, 
maar echt, misschien 
moet je hier wel slapen 
als alles op slot en  
grendel zit. 

Het is een hopeloos 
lopen en gokken op 
gangen, het is meters  
maken en als je ooit  
buiten geraakt, kun je  
de grond wel kussen. 
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